
 

 
 
Jafar Farhanghi(60), over succes en heimwee; time-management en discipline; 
gezondheid, vriendschap en ideologie. 
 
 
‘Als we iets willen bereiken in deze 
maatschappij, dan moet je je anders 
instellen. We moeten accepteren dat 
we hier twee keer harder moeten 
werken om een plek in de 
maatschappij te krijgen om onze 
kinderen naar een hoger niveau te 
brengen. We zijn niet hier om andere 
mensen voor ons geloof uit te nodigen. 
We zijn hier niet hier om de anderen 
vooral Nederlanders te leren hoe ze 
succes kunnen hebben of gelukkig 
kunnen worden. We zijn hier niet om 
de anderen mee te nemen naar het 
zogenaamde paradijs. We moeten van 
harte geloven dat iedereen genoeg 
capaciteit en brein heeft om zichzelf te 
redden.’ 

Tijdens zijn eerste ‘meet-up’ met NT2-
cursisten sprak Jafar Farhanghi over 
hoe hij ‘kwam, zag en zichzelf 
overwon’. Jafar wil mensen 
bemoedigen, stimuleren verder te 
gaan.  
 
Jafar Farhanghi (Iran) woont al 25 jaar in 
Nederland en is CEO van zijn eigen 
groothandel, leverancier van netwerk 
producten en 19” server oplossingen. 
Hoofdkantoor in Soest, twee filialen in 
Duitsland en UK, 10 man in dienst en een 
omzet van circa 5 miljoen. 
Hij was gastspreker bij een B1 WEB-groep 
in Soest op 15 december 2018, de laatste 
les van het jaar. In maart komt hij weer. 
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We waren ooit ‘iemand’ maar werden hier ’niemand’. Zelfs je naam wordt verkeerd 
uitgesproken”. Hij voelde zich in Nederland ‘een gevangene in het systeem’. In Iran 
behoorde hij tot de intellectuele elite. Hoogopgeleid, directeur van de Keuringsdienst 
van Waren, ‘een liberale sociaal democraat’. Een man van de wereld. Na 5 jaar in 
Nederland was hij niet verder gekomen dan het laboratorium van een 
levensmiddelen bedrijf.  Hij wilde meer uit zichzelf halen, voor zichzelf, maar vooral 
voor zijn vouw en zijn kinderen. Hij had over Nederland gelezen. “Die kennis moet je 
naar jezelf vertalen." Vanuit zijn woonkamer begon hij voor zichzelf, met niet meer 
dan een pc en een fax. 
 
Hij koos ervoor om ondernemer te worden. Zijn eigen bedrijf. 
Jafar sprak over zijn weg door het Nederlandse ondernemerslandschap en zijn 
ervaringen met de arbeidsmarkt “ik heb ruim 250 stagiaires in dienst gehad".  
Hij sprak over het loslaten van heimwee en nostalgie en al die drempels die ‘wij’ in 
ons hoofd ervaren en ons functioneren in de weg staan. “Veel mensen staan met één 
been in Damascus, Turkije of Marokko en de ander in Nederland… dan wordt het 
niets!”. Natuurlijk kan je gelukkig zijn als je een vrouw en kinderen hebt. Maar jij en zij 
moeten ook gelukkig blijven. Als jij succes hebt met de dingen die je doet is de kans 
veel groter dat jij en zij gelukkig blijven… 
Over het loslaten van het ’slachtoffer’ gevoel en over het paradijs Nederland: 
“Nederland is een paradijs. Alles is geregeld. Je kunt hier gewoon leven zonder dood 
te gaan”. Maar dat is niet genoeg. Niet voor jezelf en niet voor de samenleving.  
“Wij hebben niets gedaan voor Nederland. De enige bijdrage die jij kunt leveren is 
door jezelf te verbeteren en dat is moeilijk want velen van ons zijn van eenvoudige 
systeem afkomst”. “… maar…(hij wijst naar de cursisten) jullie hebben nog jonge 
hersens. Jullie leren beter. Dat is jouw kapitaal. Sluit jezelf op en maak je tijd 
waardevol”. Jafar gaf tips voor een goede werkdiscipline “discipline maakt je hersens 
rationeel”. Dwing jezelf iedere dag 5, 6, 7 of 8 uur te leren. Iedere dag. Sla geen dag 
over. Sluit jezelf die uren af van andere dingen. Leg jezelf een dag- en nachtritme op. 
Ga sporten en een gezond leven lijden. Maak vrienden. Zorg voor 7 verschillende 
vrienden. Over alcohol en roken; wetend welk antwoord hij zou krijgen vroeg hij wie 
er allemaal roken en daar werd hij niet vrolijk van.  
 
“In mijn bedrijf is de vrijdag geen gebedsdag”. Omdat religie in het westen gezien 
wordt als iets persoonlijks, passen religieuze uitingen niet goed in de westerse 
werkcultuur. Tijd die nodig is voor dergelijke religieuze uitingen gaat ten koste van de 
productiviteit en daarop word je beoordeeld in de Nederlandse bedrijven. 
Religie is best, maar houd het voor jezelf en pas je aan aan de Westerse gewoonten, 
dat is de makkelijkste weg naar succes… Gewoon aanpassen in eerste instantie. 
Alles begint met het verzamelen van kennis en ervaringen. Daarna, na een tijdje als 
je alle gewoontes (Nederlandse en westerse gewoontes) kent, kun je kritisch kijken 
en de juiste weg voor jezelf kiezen. Maar je moet deze route eerst nog lopen en dan 
voor jezelf evalueren en het beste kiezen. “Kiezen komt van je weten niet van je 
traditie of je culturele erfenis”.   
Hoeveel tijd dat kost hangt af van je inzet en je instelling en verschilt dus per 
persoon. Jafar denkt dat het jongeren over het algemeen het makkelijks af gaat. 
“Voor de religieuze mensen, vooral voor moslims, maar ook voor ouderen is het 
moeilijker om zich aan te passen.”  
Over extreme ideologieën zegt Jafar: “Extreem geloof maakt een muur om ons heen, 
waardoor niemand meer bij elkaar kan komen”. Over afwijkende kleding en uiterlijk 



zegt Jafar: “Uiterlijk is erg belangrijk. Iemand met een baard en een raar gezicht 
wordt meestal door een bedrijf niet aangenomen”. “En de hoofddoek dan??” vroeg 
één van de cursisten… ; na enig nadenken: “….en een hoofddoek in sommige 
gevallen ook niet”. Voor meisjes en jonge vrouwen verwacht hij meer problemen dan 
voor de vrouwen die de hoofdoek uit hun eigen land hebben meegenomen. “De 
toekomst zal er echt anders uitzien dan wij als ouders op dit moment denken”. 
 

 
 
 
“Maar…” zegt Jafar, het probleem van veel mensen zit niet alleen in het geloof. Veel 
mensen hangen het geloof aan omdat ze het slecht hebben. “Als men geen goed 
leven heeft in deze wereld, gaat men dat in een andere wereld zoeken.” Bij de een is 
dat alcohol of drugs, bij de ander is dat het geloof. Wie verstrikt is in dergelijke zaken, 
is met één gesprek niet te veranderen. Veel belangrijker is; wat voor mens ben je? 
Hoe sta je in het leven? Hoe kijk je naar jezelf? Hoe denk je over succes? 
 
De cursisten kregen huiswerk. Maak een dagindeling. Schrijf op wat je zoal doet op 
een dag. Van uur tot uur. Van dag tot dag. Een hele week lang. 
 
Jafar komt op 14 maart weer. Dan gaat hij dieper in op de individuele persoonlijke 
ontwikkeling en de invloed van cultuur, geschiedenis en geografie daarbij. 
 
Drs. Jafar Farhanghi 
CEO Sigmatex Holland 
https://www.sigmatex.nl/over-ons 
 


